Nooit vragen, nooit klagen,

zijn pijn in stilte dragen.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart heeft voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

de heer

Jos Van Reeth

“De Witte van Reeth”
echtgenoot van Julia Jannes

Geboren te Betekom op 22 oktober 1931 en overleden in het
Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 27 april 2014.

Lid van visclub “*Vermaak na Arbeid”
Lid van visclub “De Goudvis”

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons mee
afscheid te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat,
te Hulshout op zaterdag 3 mei 2014 om 12 uur,

Samenkomst in de aula om 11.45 uur.

De as zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Ramsel.

U kan een laatste groet brengen aan Jos in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 206
te Hulshout, weekdagen van 17 tot 20 uur,
donderdag (1 mei) van 10 tot 12 uur.

Rouwadres: Fam. Van Reeth-Jannes
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 206-2235 Hulshout.

Dit melden u:

Julia Jannes
zljn echtgenote

Eddy en Nicole Van Reeth-Van Der Auwera
Gert en Gitta Van Cauwenbergh-Van Reeth
v

Chris en Kathleen Van Reeth-Peetroons
Samuel Van Reeth
Joachim Van Reeth
Elias Van Reeth
zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Reeth, Jannes, Smolders en Rayen.

Met dank aan zijn huisarts en aan het team
van Wim Laporte voor de thuisverpleging.



